JEANET VAN DER LINDEN

Onze tuin wordt opnieuw aangelegd
en dat heeft geleid tot een
aaneenschakeling van minidrama’s.
Het begon uiteraard al met de offerte,
we schrokken ons lam. Maar dan
hadden we wel een vijver met maar
liefst drie waterspuwers! ,,Weg
ermee”, sprak ik ferm. Nu komt er een
bloembak, voorzien van beplanting
die bedreigde vlindersoorten aantrekt.
Ik vind alles best, zolang de zeearend
maar uit mijn buurt blijft.

Even terug naar de tuin, want

daar gaat dit verhaal over. Op een
zaterdag klim ik, gewapend met een
snoeischaar en een zaag, de ladder
op om de bruidssluier te verwijderen. Dat levert
twee armen vol bloederige krassen op en veel
bewonderende opmerkingen van Peter. Want
eigenlijk is dit natuurlijk een mannenklusje en dat
weten we allebei heel goed. Maar Peter heeft er
geen zin in, vandaar dat hij mij uitbundig prijst

om mij maar aan het werk te houden. Het werkt
uitstekend!

Daarna wordt de sfeer echter grimmig, want er
moet een schutting verwijderd worden. Peter komt
aaniopen methet gezicht dat hij altijd trekt bij een
koevoetklusje. Een combinatie van Fred Flintstone,
Arnold Schwarzenegger en Mr. Bean. Hij gaat
veortvarend aan het werk, maar halverwege krijg ik
het vermoeden dat hij het voor gezien wil houden.
Snel haal ik mijn tactiek van stal. Die bestaat uit het
maken van zorgzame en moederlijke opmerkingen,
zoals: ,,Doe je wel voorzichtig lieverd” en: ,,Kijk uit
dat je niet gewond raakt.” Ook deze tactiek werkt
als een trein, want Peter veegt heldhaftig het zweet
van zijn voorhoofd en valt opnieuw op de schutting
aan.

Dan valt er een zware balk op z'n vinger. Normaal
gesproken is zijn reactie in dit soort situaties
vergelijkbaar met die van ons neefje van drie.

Maar nu staat onze nieuwe achterbuurman achter
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de schutting een boomstronk uit te graven en hij
lijkt nogal een stoer type. Dus maakt Peter een
zwijgende rondedans door de tuin en fluistert dat
het echt héél erg pijn doet. Als hij z'n vijfde rondje
ingaat zeg ik heel zorgzaam: ,,Zal ik er een kus op
doen?” En ja hoor, daar grijpt hij z’'n koevoet weer.
Zo ploeteren we een paar zaterdagen verder en

het schiet lekker op. Dan valt mijn oog op de
houten tuintafel, die de laatste jaren duidelijk te
weinig aandacht heeft gekregen. Als ik met een

vol blik verf de schuur uitkom, blijf ik ergens achter
haken en daar hebben we een nieuw minidrama

te pakken. De verf valt over mij heen, maar (ha!) ik
heb mijn overall en mijn rubberen laarzen aan. Dan
valt de verf op de grond, maar (haha!) we hebben
nog geen tuin, dus ook dat kan geen kwaad. Maar
dan zie ik dat de inhoud ook tegen de muur van
het huis is gevallen. De muur is wit en de verf is
groen.

Nu kan ik wel wat stimulerende en prijzende
woorden gebruiken! Maar helaas, ik ben alleen
thuis. Mijn motivatie daalt in een razendsnel tempo
als ik zuchtend met terpentine en poetsdoeken
probeer de verf van de muur te krijgen. Mijn
humeur wordt er niet beter op als ik in mijn
kingsize overall klem kom te zitten tussen de muur
en een stapel stenen. Met de moed der wanhoop
en een bodempje verf begin ik toch aan de
tuintafel. Uiteraard is de verf op als ik nog één poot
te gaan heb. Als ik mismoedig mijn overall uittrek
zie ik dat de verf er doorheen is gegaan: kleren
naar de knoppen en één groene knie. De volgende
morgen inspecteer ik de tafel: er heeft een poes
overheen gelopen en er is blijkbaar een storm
opgestoken in onze miniwoestijn.

Gelukkig is de hovenier inmiddels aan de slag
gegaan. Terwijl hij het terras aanlegt regent het
pijpenstelen. Ik voel me bezwaard, maar ik ben ook
bang dat hij er halverwege de brui aan zal geven.
Tijd voor de actie. ,,Kom je even lekker bij de
kachel zitten?” vraag ik heel zorgzaam:

Hihihihi. 't Werkte.
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Skipret

In deze tijd van het jaar heb ik altijd
Z0’n zin om op vakantie te gaan.
Naar een warm eiland om precies te
zijn, om lekker weer wat kleur op die
enge witte handjes te krijgen. Maar
helaas, ik heb een skiénde man en
op de één of andere manier zit ik de
laatste jaren toch minder vaak op
dat warme eiland dan ik zou willen.
Binnenkort vertrekt Peter weer naar
de Franse Alpen, voor een weekje
sneeuwpret met wat gelijkgezinden.
Dus ik blijf eenzaam en verdrietig
achter in Nederland om aan deze
JOY te werken. Ik zat daar zo eens
over na te denken, toen ik me ineens
realiseerde dat hij van zijn solotripjes nog nooit
een kado voor mij heeft meegebracht. Altijd met
dezelfde smoes dat er in die ski-oorden geen
fatsoenlijke winkels zijn. Toevallig hoorde ik
echter, dat een dorpje in de buurt een winkelstraat
van drie kilometer heeft. Drie kilometer! |k wilde
meteen een rechtstreekse viucht boeken naar

de Franse Alpen, maar helaas. De route loopt via
Londen en Parijs, nou, dan weet je het wel. Dan
maar liever een cadeau. Want ik vind dat mijn
tolerante houding wel eens beloond mag worden.
Zeker gezien het fiasco van de laatste keer. Het
was al een zware week voor mij, met afstuderen
en eindscripties en een medestudent die in een
sekte bleek te zitten en die ik daar misschien

wel uit zou moeten redden. Terwijl ik over die
sekte zat na te denken, nam ik de bocht op het
parkeerdek te krap. Met een ijselijk gekraak
kwam ik vast te zitten op de vangrail. Een eindje
verderop maakte een vrouw een sprong van
schrik. Toen ik haar gegeneerde blik zag besloot
ik in een opwelling vol gas vooruit te rijden. Dat
leverde een schade van tweeduizend euro aan de
portieren op, maar ik voel nég de voldoening toen
ik er woest vandoor brulde. Ha!
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De volgende morgen belde ik Peter om wat
vragen te stellen over een brallerig mailtje

over gevaarlijke pistes. Hij stelde mij min of
meer gerust en belde even later dat hij in het
Ziekenhuis lag met een gebroken been. Ik had
het die dag nogal druk met een feestje op mijn
werk en ik vond het gepast naderhand de tafels
nog even schoon te maken. Ik deed een greep
in het schoonmaakhok, zag vaag een fles met
roze spul, dacht: ‘roze is altijd goed’ en ging aan
de slag. Een dag later kwam de eigenaar van
de tafel vragen of iemand misschien wist hoe
het kwam dat het speciale laagje van die dure
Italiaanse designtafel-behorend-bij-een-set was
verdwenen... Het roze spul bleek ‘roestvrijstaal
cleaner’ te zijn. Gelukkig kon mijn baas erom
lachen en viel de bewuste tafel een paar dagen
later van een vrachtwagen.

Na twee dagen kwamen de bezittingen van

de onfortuinlijke skiér thuis. Ik was nog steeds
met mijn scriptie bezig, dus ik gooide zonder

te kijken alles in de wasmachine. Helaas zat in
€en van de zakken van de skibroek de stoere
zonnebril van Peter. Hij had de bril, liggend op
de piste, speciaal in bewaring gegeven aan een
reisgenoot. Nu kwam de bril minus één poot uit
de machine. Nou ja, ik had toch al een hekel aan
die gele reflecterende glazen. Maar de ellende
was nog niet voorbij, want na een week gaf de
wasmachine het ook op. Peter sleepte zich nog
dapper met zijn zere been naar de bijkeuken om
te kijken of er iets te repareren viel. Maar de poot
van de zonnebril bleek de definitieve ondergang
van de wasmachine te zijn geworden.

Die vakantietjes hebben dus een behoorlijke
impact op ons leven en op onze bankrekening.
En dan heb ik het nog niet eens over wat het
met je relatie doet als je in één klap fulltime
mantelzorger bent van een man in een steunkous!
Ik ben benieuwd waarmee hij komt aanzetten.
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